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Daar wil God ons zien!
Arie van der Stoep

God is met ons op weg. Door het geloof in Jezus zijn we zonen van God geworden (*), in wie Hij
bezig is het leven uit Hem gestalte te geven. Maar... zijn déel voor ons ligt verder weg. Verder
zelfs dan het komen in de hemel of op de nieuwe aarde. Wat bij Adam verloren ging, wil God
ons laten bereiken.

Jezus gaf daarover een openbaring. Hij zei: Indien iemand Mij dienen wil, de Vader zal hem eren (1
Johannes 12:26b). Daaraan voorafgaand had Hij al gezegd, wat dat is: Hem dienen. Het is: Hem volgen.
Gaan waar Hij gaat, en doen wat Hij doet (1).

Praktisch gezegd bijvoorbeeld: met Jezus mee troost geven waar troost nodig is, bijstaan wie in nood is
of hulp behoeft, bidden voor en steun geven aan wie vervolgd wordt. Jezus zegt: 'De Vader zal je erom
eren.’

Die weg kan ons wat kosten, zelfs lijden met zich meebrengen, zoals bij Jezus. Maar... als wij delen in
zijn lijden, zegt Paulus, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking (Romeinen 8:17). En nu komen we bij
wat God ons wil laten bereiken. Wat is die verheerlijking waarin wij zullen delen met Jezus?

Die eer gaat heel ver!

De Vader gaf Hem de hoogste eer die er is (2). Hij maakt nu deel uit van Gods wezen en zit met Hem
op zijn troon. Door Hem zal God zelfs de wereld oordelen (3). En nu komt het!

Zoals Jezus mét zijn Vader zit op diens troon, zo zullen wij mét Jezus zitten op zijn troon. Daar wil God
ons zien! 4) Niet alleen ervoor, maar ook erép. Want wij behoren bij Jezus, we behoren Hem tée! (5)
Daarom zullen we ook delen in de eer die de Vader Hem heeft gegeven. En die eer gaat heel ver!

Paulus verheugde zich al. Hij zei: Voorts ligt voor mij gereed de krans van de rechtvaardigheid, welke te
dien dage de Heer ... mij zal geven, ... maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad (6). Daar
begint het mee: we zullen gehuldigd worden! Met een erekrans: de krans van de rechtvaardigheid.
Een verrukkelijk, volmaakt leven

Die betuigt tegenover de nieuwe hemel en aarde en allen die daar wonen, dat wij door Jezus voor God
rechtvaardig zijn, volmaakt zijn wil hebben gedaan. Maar dan. Bij die huldiging 1aat God het niet. Hij zal
voltooien wat Hij voor ons heeft bestemd en waarvoor Jezus heeft geleden.

Paulus zegt: ... die Hij gerechtvaardigd heeft - ons dus - die heeft Hij ook verheerlijkt (Romeinen 8:30). God
zal ons, zijn ‘zonen’, heerlijkheid geven (7). We zullen koningen zijn. En - bekrachtigd en erkend door
een prachtige kroon, de ‘kroon van het leven’ (8) - zullen we regeren door leven uit God uit te delen in
de nieuwe schepping. Dit zal ons deel zijn tot in alle eeuwigheden (9), een verrukkelijk, volmaakt leven!
Dan zullen we bereikt hebben wat God in Adam al voor ons had bedoeld.

Uit de Bijbel:

(*) zie het vorige onderwerp: ‘Wat God zichtbaar wil maken'.



https://tinyurl.com/uzk5mvek

(1) Johannes 12:26a.
Indien iemand Mij wil dienen, laat hij Mij volgen, en waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn.

(2) Filippenzen 2:9 e.v..
Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken (= de
naam van God - AvdS).

(3) 2 Timoteliis 4:1.
... Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, ...

(4) Openbaring 3:21.
Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, zoals ook Ik heb overwonnen en gezeten
ben met mijn Vader op zijn troon.

(5) Johannes 17:6.
... de mensen, die U Mjj uit de wereld gegeven hebt. Zij behoorden U toe en U hebt hen Mij gegeven ....

(6) 2 Timoteiis 4:8.
Voorts ligt voor mij gereed de krans van de rechtvaardigheid, welke te dien dage de Heer, ... mij zal geven,
doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad.

(7) Hebreeén 2:10.
... het paste Hem (= God - AvdS), ..., dat Hij, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman van
hun behoudenis (= Jezus - AvdS) door lijden heen zou volmaken.

8) Jakobus 1:12.
... de kroon van het leven ..., die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.

(9) Openbaring 22:2, 5.
... het geboomte van het leven (= wie Jezus toebehoren, de zonen van God - AvdS), ..., tot genezing van de
volken ... en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden.
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